
 

Lagos  (Portugal)  7 november 2020  (37.05.86 N 8.39.68 W) 

 

Bom tarde Vrienden, Familie en Hardlopers, 

 

We zijn in Lagos aangekomen, onze overwinterplek. We hebben zo’n beetje elke haven aan 

de Algarve bezocht en deze is het meest veilige en beschutte. Bij stormen vanaf de oceaan 

kan de zuidelijke deining, en dat zijn algauw vorstelijke golven, hier niet direct de haven in 

lopen. Er is dus geen swell en dat ligt wel net zo rustig!  

Heel veel zeilers hebben er schijnbaar net zo tegenaan gekeken want de haven ligt bom vol.  

Veel van de bootjes mensen gaan wel naar huis maar er blijven ook veel live onboards, en dat 

is wel net zo gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klusjes zat. De zeilen gaan eraf en we lopen ze zorgvuldig na om te zien of er slijtplekken of 

scheurtjes zijn. De Genua, heeft een beetje buikpijn en gaat naar de zeilmaker. 

Alle vallen, schoten, reeflijnen, trimlijnen, bulle talies, vlaggenlijnen en neerhouders gaan uit de 

mast en van dek en worden vervangen door dunne lijntjes zodat ze er volgend voorjaar weer 

ingetrokken kunnen worden.  

Al deze lijnen staan stijf van het zout en bagger. Want als je, zeker aan de Spaanse kust, een 

regenbui over je heen krijgt zit er ongelofelijk veel zand en bagger in. From the Sahara with love !! 

Alle lijnen gaan de wastobbe in met sop en veel wasverzachter!! Als ze daar zo hangen te drogen 

kan ik daar met een biertje van zitten te genieten.   

 



 

  

Lagos, is zo op het eerste oog een leuk stadje. De schipperse ging natuurlijk als speer de wal op 

om Posto turístico te overvallen. En kwam beladen met een hoop folders en een mooie 

plattegrond van het stadje terug. Wel zo handig als je er net bent en je weg probeert te vinden. 

Er is best nog een hoop te doen ondanks de Corona maatregelen. Mooie wandelingen over de 

rode rotsen langs de kust. Yoga in het park en er is een Lidl op loopafstand van de haven. Ook 

wel handig! 

Echter, het meest enthousiast was over het ontdekken van ?????  Go Dutch!! Je raadt het 

wellicht al, een winkel met Nederlandse producten!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘s morgens De Ruijter pure hagelslag op een knapperig beschuitje? Mijn dag kan niet meer 

stuk! Conimex Nasi en Bami kruiden en mix voor Mihoen Speciaal. Lever voor op de 

boterham.  En als klap op de vuurpijl: Van Dobben Kalfs kroketten !! Een klein probleempje, 

we hebben geen frituur !! Ha !! 

En naar aanloop van de Kerst beloofde de dame van Go Dutch dat er Kerststol te koop zou 

zijn ….. geweldig, het komt helemaal goed met ons in Lagos!! 

Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij 
 

Até a vista  

Carla & Han 

s/v Esperanza 
 

 

 

 

https://www.linguee.es/portugues-espanol/traduccion/at%C3%A9+a+vista.html
https://www.linguee.es/portugues-espanol/traduccion/at%C3%A9+a+vista.html

