Torrevieja (Spanje) 17 juli 2018 (37.58.3 N 00.41.2W)
Hola Vrienden, Familie en Hardlopers,

Je weet, in Spanje zitten ze er niet mee, een feestdag meer of minder. Afgelopen dinsdag
was het weer bingo. De naamdag van Virgen del Carmen. Ze wordt beschouwd als de
patrones (bescherm heilige) van de zeelieden, vissers, marine en wij vinden ook: de zeilers!!

Hier in Torrevieja was haar beeld uit de kerk gehaald en op een soort draagbaar gezet en deze
werd door mannen in de vloedlijn rondgedragen. Begeleid door sirenes, vuurwerk en gejuich.
Er was op de terrassen aan de Avienda de los Marineros geen stoel meer vrij. Het was feest!!

Onder het genot van een biertje zat ik te denken dat Virgen del Carmen toch eigenlijk wel
een beetje een typische naam is. Hoe komt ze daaraan?

Virgen del Carmen is een van de vele namen die Maria kreeg en die gekoppeld zijn aan de
plaats waar zij aan ons is verschenen. De eerste verschijning van de Virgen del Carmen doet
zich voor op de berg Karmel in Israél en volgens de verhalen is dit een schone en lieflijke
berg, die zich als een jonge bruid verheft boven de wateren van de Middellandse Zee.
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Nou vrienden, en dat gaan wij ook weer doen: aan je “verschijnen”!! Ha !!
A.s. vrijdag vliegen we weer naar de NL en echt, daar hebben we ongelofelijk veel zin in!!

We hebben jullie gemist: familie, vrienden en hardlopers en de dijken, uiterwaarden en onze
rivier de Lek. We hopen ze allemaal weer te spreken, zien en voelen!!

Graag tot ziens (Hasta luego),

Carla & Han
s/v Esperanza



