
Gibraltar 27 juli 2020  (36.08.7N 05.22.2W) 

 

Hello Friends, Family and Runners,  

Van heel ver konden we hem al zien, de immense rots van Gibraltar. Het markante punt als je de 
Middellandse zee op of af gaat.  

Hij is 426 meter hoog en als je een hek om dit Brits overzees gebiedsdeel zou willen zetten, moet 
je toch wel 16 Km. omheining bij de Gamma halen. En op deze  klip wonen ongeveer 30 
duizend mensen. De apen niet meegerekend, want daar kom ik zo nog op. 

Heel lang geleden (47 jaar) was ik hier ook als een jonge matroos met de Marine. En ik kan me 
er erg weinig van herinneren. Misschien de Pubs? Echter, het is weer ongelofelijk leuk om er 
weer te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door zijn strategische ligging is de rots zo’n beetje door alle omliggende                                                                  
landen bezet geweest. En die hebben allemaal hun sporen achter gelaten.                                                            

Maar wat overheerst is het Engelse. De rode telefooncel, dubbeldekkers                                                       
en natuurlijk de Pubs. Het maffe is wel dat ze rechts rijden!! 

De Britse kolonie heeft zelfs een vliegveld met een heuse landing c.q.                                               
startbaan. Als er een vliegtuig landt wordt de enige toegangsweg naar                                                        
de rots afgesloten want die loopt namelijk haaks over de landingsbaan.                                                      
Zo van: ho jongens, even stoppen want er komt een vliegtuig aan. 

 

 



Echter, de grootse attractie is natuurlijk de apen boven op de rots. Het zijn Berber apen en komen 
oorspronkelijk uit Noord Afrika.  

De legende gaat dat Winston Churchill tijdens de tweede wereldoorlog een bezoek bracht aan 
Gibraltar en hij bang was dat de apen zouden verhongeren. En sprak toen de legendarische 
woorden:  “Zolang er apen leven op deze rots, blijft Gibraltar in handen van Engeland”  Bingo, 
dachten de aanwezigen militairen en lieten nog meer apen komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We blijven hier nog een paar dagen hangen, gewoon omdat het hier hartstikke leuk is en …. om 
het weer in de gaten te houden. Want dit stuk zee naar Portugal is niet met twee vingers in de 
neus. Veel wind, snel veranderende weersituatie een veel scheepvaart en …..  getij! Hoe was dat 
ook al weer …hoog en laag water? 

Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij! 

See you. 

Carla & Han 
s/v Esperanza 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


