Puerto Caleta de Velez (Spanje) 12 juli 2020 (26.44.7N 04.04.4W)

Hola Vrienden, Familie en Hardlopers,

We klooien de zuidkust van Spanje af (Costa del Sol) in westelijke richting. De kustlijn en de havens
zijn niet echt fraai. De jachthavens zijn vaak in een hoekje van grote industrichavens waar de overslag
plaats vindt van een soort steenachtig gruis vanuit de mijnen in grote zeeschepen. Het blijkt een
hoogwaardige grondstof te zijn voor gips die vaak gebruikt wordt in de medische wereld.

En de prachtige groene hellingen van de bergen die we zien zijn werkelijk waar compleet vol

gepakt met plastic kassen. Het lijken net witte besneeuwde ski hellingen. Het is geen gezicht. Hier
komt onze groente (paprika, komkommer en courgette) vandaan. Rond Almeria is het helemaal
bar en boos ze noemen hier de kust “Mar de Plastico”. Naar verluid werken hier duizenden
(illegale) immigranten.

Kosten nog moeite gespaard.
We hebben Almeria even vanuit
een satelliet voor je gefotografeerd!

In sommige havens (Malaga, Fuengirola en Marbella) daar komen we niet eens in! Jammer,
gewoon vol! Weg wezen. Alle ligplaatsen zijn verkocht. Niet eens plaats voor zo’n klein lief bootje
als de Esperanza! En dat hebben we eigenlijk op onze reis nog nooit meegemaakt!

Dus zeilen we door en maken we mooie lange dagtochten. Gibraltar, here we come !!
Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij!
Hasta luego

Carla & Han
s/v Esperanza



