
 

Cartagena  (Spanje) 27 juni 2020  (37.36.3N 00.59.2W) 

 

Hola Vrienden, Familie en Hardlopers,  

Hé hé eindelijk, kan de Esperanza weer het ruime sop kiezen!  Nu hadden we al in de 4 fases 
die  vooraf gingen aan het “nieuwe normale” wat lopen spelevaren.   

Eerst mochten we maximaal 12 mijl zeilen vanuit de haven. Leuk, middagjes voor de kust op 
en neer. Daarna mochten we alleen binnen de provincie Alicante, waarin Torrevieja ligt, 
reizen, lees zeilen!  Heerlijk, een weekje op en neer naar Alicante. Dat smaakt naar meer!! 

En afgelopen 21 juni…. was het eindelijk zover: reizen mocht weer door heel Spanje! Bingo… 
trossen los en weg wezen! Op weg naar het zuiden met als doel de Portugese Algarve. 

Cartagena, here we come!  Het was een “bumpy ride” van iets meer dan 40 mijl. Maar … de 
moeite waard! Wat een ongelofelijk leuke havenstad. En ik hou helemaal niet van steden! 

Cartagena is een levendige havenstad in een mooie beschutte baai die in de Romeinse tijd is 
gesticht. Het is een redelijk grote handels en visserijhaven en er is een grote Marine vloot. 

Vanuit de jachthaven loop je zo de hoofdstraten Calle del Carmen en Calle Mayor in met 
talloze zijstraatje en steegjes met winkeltjes, cafés en restaurants. Maar echt druk is het er 
nog niet. Er zijn mooie musea … maar die zijn nog dicht. Ze mogen wel open maar ze zijn 
hoofdwaarschijnlijk nog aan het nadenken over de looproutes? Het blijft Spanje hé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat we wel konden bezichtigen was het “Teatro Romano”  Stukje bij beetje wordt het oude 
amfitheater gereconstrueerd. Er was plaats voor ongeveer 7000 bezoekers en dateert van de eerste 
eeuw voor Christus. Absoluut indrukwekkend ! 

Vrienden,  we zijn weer onderweg en jullie zijn weer helemaal bij !! 

Hasta luego, 

Carla en Han   
s/v Esperanza 

 


