
 

 

Torrevieja (Spanje) 12 april 2020  (37.58.3N 00.41.2W) 

 

Hola Vrienden, Familie en Hardlopers, 

Esperanza ligt te rukken aan haar landvasten. Alle klusjes zijn gedaan, zelfs degene waar ik 
een hekel aan heb en zo lang heb uitgesteld. Mijn briefje To do is leeg. Ik zit in de kuip om 
me heen te kijken en normaal gebeurd er in een haven altijd wel wat. Maar nu niet, het is stil 
er is gewoon niemand, niks, naks, nada. 

Het enige wat ik zie en hoor zijn meeuwen. Het lijkt wel of ze harder krijsen dan normaal  
omdat de vissers ook maar mondjesmaat uit mogen varen. En dan op eens zie ik een duif!!  
Wat doet die gast hier? Wat moet die op een haven met alleen maar kale masten en tikkende 
vallen? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Verrek, er zit er nog een, gelukkig vijf  
schepen verderop, achter op de radar 
antennesteun aan de mast!   
 
Bob de Bouwer Duif vliegt als een razende  
heen en weer naar de Gamma voor  
bouwmaterialen. Ik klok dat hij in een uur  
ongeveer 15 keer !! heen en weer vliegt!!  
Ik heb toch niks beters te doen!!  
 
Hij, tenminste dat neem ik heel ouderwets  
aan, geef het gescoorde takje over in haar 
bek en zij perst dat onder zich en schommelt 
wat heen en weer en klaar.  
 
Bob is al weer onderweg! 
 

 

 

 



 

 

Het is toch prachtig om te zien dat de natuur zich geen bal aan trekt van het Corona virus! 

Hoor ik de Esperanza nu zachtjes tegen me zeggen: Kom baasje, zullen we buiten gaan 
spelen? Ik fluister zachtjes terug dat we nog even moeten wachten. Wordt ik gek? 

Lieve Vrienden, Familie en Hardlopers wij wensen jullie hele fijne Paasdagen !! 

Hasta luego, 

 
Carla en Han 
s/v Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 


