Torrevieja (Spanje) 28 maart 2020 (37.58.3N 00.41.2W)

Hola Vrienden, Familie en Hardlopers,

Wat doe je op je bootje in Spanje wat in een complete lock down zit? Zelfs aan dek kluisjes doen
zoals de zeilen weer aanslaan, lieren onderhoud geven of het roestvrij staal poetsen mag niet.

Een persoon mag maar de wal op, uitsluitend om boodschappen te doen. Het verzetje van de
dag ! We trekken een strootje wie mag. De Lidl is momenteel favoriet die is op luur en 10
minuten heen en terug. Vaak wordt je aangehouden door de politie die vraagt waar je heen gaat.

Niet hardlopen en de schipperse haar sportschool is al helemaal uit den boze. Nu hebben we al
eens 28 dagen, onze langste oceaan oversteek, samen aan boord gezeten.. maar dat was toch
anders met zeilwisselingen, navigeren en brood bakken.

De hele dag lezen, kruiswoordraadsels, en puzzelen... daar wordt je ook simpel van!
Puzzelen riep de schipperse .... daar zeg je wat!! Met Sinterklaas had ik Carla een legpuzzel
gegeven van 1000 stukjes! Han, waar laat ik die? Goed, een beetje enthousiast, dat geef ik toe.

Ze is er zeker een dikke week mee bezig geweest, je had geen kind aan haar. Geef toe, het was
een beetje (veel) passen en meten in de kajuit met als ondergrond de opgeklapte bodem van de
bijboot ... maar dan heb je ook wat!!

Vrienden, we hopen echt dat de volgende Esperanza mail weer uit een vrolijk en blij Spanje
komt. Waar de terrassen weer vol zitten, waar passanten elkaar weer een hand en een zoen geven
en buenos dias roepen!

Hasta luego,

Carla en Han
s/v Esperanza



